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Gebed 

Heer onze God, 
 
Alvorens te vragen, wat wij mensen zo graag doen, 
willen wij danken, wat wij mensen zo vaak vergeten. 
 
Wij danken dat wij zo’n mooi huis hebben gekregen, waar we, 
na een inspannende dag, rust en vriendschap kunnen vinden. 
Moge hier heersen de geest van wederzijds begrip,  
van eensgezindheid, van broederlijk samenzijn. 
 
Mogen wij steeds ongeschonden terugkeren van onze sport. 
Moge onderlinge samenwerking, die zo noodzakelijk is in onze sport,  
ook hier in dit huis tot uiting komen. 
 
Moge ver van ons zijn de geest van jaloezie, achterdocht  
en de geest van kwaadsprekerij. 
 
Leer ons te zwijgen als we eigenlijk iets onaardigs zouden willen zeggen. 
Laat ons leven Heer, in blijheid zo dicht bij U in de natuur. 
 
Wij klimmen Heer, naar hoge toppen.   
Leer ons ook klimmen naar hogere volmaaktheid in de liefde  
tot U en tot de medemensen. 
 
Moge Uw zegen ons steeds begeleiden. 
In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. 
 
                                                AMEN 
 


